
  

02.05.2025 “Tadil-i Erkan” 

ِِبِسْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

الْكِتهابِِا ِ ِ مِنه ِ إِلهيْكه ِ أ وحِيه اِ مه ِ نِِ تْل  عه تهنْههىِ ِ ةه لَه الصَه ِ إنَِه ِ ةه لَه الصَه أهقِمِِ وه

اء حْشه ونهِ الْفه اِتهصْنهع  ِمه الَلّه ِيهعْلهم  ِوه ر  ِِأهكْبه ِالَلّه لهذِكْر  رِِوه نكه الْم   وه

ِِِ ِالنَبِيَ رَه ِمه ِِِِ صلى الله عليه وسلماهنَهه  ةه وْمه القه اِوه اهرْكهانههه لَهةِِوه ِالصَه ِاهحْكهامه ِلاهِي تِمَ  آه  ِفهره لَيِنه صه ِالْم  احِدٍِمِنه بِوه
ةهِفهقهالهِ لْسه الْجه ةِِ وه ِالْقِيهامه تِىِيهوْمه ِمنِْا مَه ِلهكه ِلاهِي قهال  لِكه لهىِذه ِعه ِص:ِلهوِْمِتَه  النَبِيَ 

 

 

Geachte gelovigen! 

De preek van vandaag gaat over tadil-i erkân, een 

essentieel onderdeel van het gebed dat vaak wordt 

verwaarloosd. Zoals onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft benadrukt, is 

het gebed, na de geloofsgetuigenis, de belangrijkste 

pilaar van de islam. Allah beveelt ons het gebed 

nauwgezet en met nederigheid te verrichten: 

“Onderhoud het gebed; het weerhoudt van 

schandelijkheid en slechtheid.” (Ankaboet, 29:45) 

Dierbare broeders! 

Tadil-i erkân betekent tijdens de buiging, neerknieling 

en het opstaan rustig stilstaan totdat men minstens één 

keer “Subhanallah” kan zeggen. In de Maliki, Shafi’i 

en Hanbali wetscholen is dit een Fard, in de Hanafi 

wetschool een Wadjib. 

Helaas zien we tegenwoordig dat velen het gebed 

haastig verrichten. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft dit verboden 

en gewaarschuwd: “Degene die haastig buigt en knielt 

zoals een haan pikt, heeft geen echt gebed verricht. Zijn 

gebed wordt op zijn gezicht teruggeworpen.” 

(Tabarani) 

Waarde aanwezigen! 

Als een gebed niet volgens de regels wordt verricht, 

wordt het niet aanvaard door Allah. De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

“Er zal een tijd komen waarin mensen wel bidden, maar 

in werkelijkheid niet echt bidden.” (Al-Gunye) 

Het nalaten van tadil-i erkân kan leiden tot een slechte 

dood zonder geloof — een risico dat we niet mogen 

nemen. Enkele minuten tijdwinst in het gebed is deze 

ramp niet waard. 

Onze geleerden zeggen: “Een gebed dat met tadil-i 

erkân wordt verricht, is een bijzondere gunst van 

Allah.” 

Zoals Imam Rabbani zegt: “In deze tijd krijgt degene 

die tadil-i erkân in ere houdt, meer beloning dan 

honderd martelaren.” (Mektubat) 

Ik sluit af met een waarschuwing van de Profeet صلى الله عليه وسلم: “De 

ergste dief is degene die steelt in zijn gebed, door zijn 

buiging en neerknieling niet volledig te verrichten. 

Allah accepteert zijn gebed niet, ook al bidt hij zestig 

jaar.” (Musnad) 


